
9 september Nationale Orgeldag 
& 

9 - 10 september  
Open Monumentendag 

 

de Dorpskerk is vrij toegankelijk 

zaterdag van 10:30 uur - 17:00 uur 

    zondag  van 12:00 uur - 17:00 uur 

 

Er zijn een aantal pijporgels te zien en beluisteren: o.a. het 
hoofdorgel boven de ingang van de kerkzaal, dat dateert uit 1740, 
destijds gebouwd door Van Deventer, Nijmegen. Maar er staan ook 
drie kistorgels: kleine orgels, die in een auto passen om te kunnen 
vervoeren. Behalve deze orgels is er een klavecimbel, een 
snaarinstrument met toetsen, voorloper van de piano, maar nog 
steeds veel gebruikt in de barokmuziek. Er is volop de tijd voor uitleg 
over de orgel- en klavecimbeltechniek, voor wie dat interesseert. 

 

Het eerste kistorgel is gebouwd door een amateur orgelbouwer uit 
Hoog-Keppel. Het heeft twee registers, een 8’ Holpijp en een 4’ 
Roerfluit. Het tweede kistorgel is net nieuw, gebouwd door een 
orgelbouwer uit Drempt en het klinkt hier voor het eerst. Het heeft 
twee stemmen, gedekt 8’ Holpijp en een eveneens 8’ Prestant, wat 
op zich bijzonder is. Ook het derde kistorgel is gebouwd in Drempt 
van zijn hand en heeft slechts 1 stem. Een 8’ Holpijp. Bezoekers met 
een  beetje speelvaardigheid mogen als ze dat graag willen best even 
de kistorgels bespelen. 

 

De instrumenten worden op beide dagen om 16:00 uur door ervaren 
organisten gedurende een kort concertje bespeeld: 

 

• zaterdag 9 september door Martin Kas 

• zondag 10 september door Hans Schimmel 

 

Een vrije gift ter dekking van kosten wordt op zeer prijs gesteld. 

betaling via pinnen of met QR is mogelijk 


